


Exposities
2de helft 2019

Groeps-Expositie

6 juli /m 1 september 2019

Lieven d'Haes | Evert den Harog | Ans Zondag
Anke Birnie|Martin Hogeweg | Jonneke Kodde
Heleen Vriesendorp | Giséle Vacca

Beurzen
2de helft 2019

Den Haag | Korte Vijverberg
12 juli m 11 augustus 2019

Ootmarsum
23 t/m 24 augustus 2019

Brussel Design Market
28 t/m 29 september 2019

Den Haag - Korte Vijverberg
16 oktober t/m 24 novemberi 2019

Cocoon ' Brussel 2019
14 t/m 17 november 2019

Kunst 10 daagse Bergen 2019
18 t/m 27 oktober 2019
















Wim Bals

Schilderijen - dieren, humor & hyperrealisme

Kunst met een knipoog

Mijn werk is op zich moeilijk te plaatsen in een categorie. Mode en trends zijn
aan mij niet besteed. Humor, parodie en cynisme staan centraal. Niet dat ik een
grote boodschap wil meegeven, ik tracht te verbazen en te ontroeren. Mijn wereld
wordt vertolkt door allerhande dieren en wezens die de hoofdrol spelen in het
schilderij. Eigenlijk schilder ik mensen in de vorm van dieren die ik met precisie
schilder zodat hun karakter duidelijk past in het geheel. Mijn werken krijgen
daardoor iets menselijk.

Ik tracht de illusie te geven dat de toeschouwer deel kan nemen aan de
voorstelling en in het werk kan stappen. Daarom werk ik ook steeds aan één
schilderij tegelijkertijd - ik moet in de geest en de sfeer van het werk kunnen
blijven. In het hernemen van schilderijen geloof ik daarom ook niet, het spontane
karakter verdwijnt. Mijn inspiratie haal ik uit het dagelijkse leven, elk voorval of
beeld kan een begin zijn van een werk. Daar borduur ik dan verder op door.
Details voeg ik toe of laat ik verdwijnen. Vaak verwerk ik ook oude spullen en
stoffen in mijn schilderijen omdat ze een prachtige patine hebben. Ze hebben
een verleden zodat je die zaken een ziel kan meegeven en daardoor tastbaar
worden. Ook ben ik in de ban van alles wat mobiel is: illustere zeppelins,
perpetuum mobile, zeepkisten... Het blijft voor mij een onuitputtelijke bron van
inspiratie. Uiteraard speelt voor mij de techniek een heel grote rol. Het is hét
middel om mijn ideeén uit te werken.
Daarom stel ik hoge eisen aan de
afwerking, voldoet het werk niet, gaat
het mijn atelier niet buiten.

Meestal gebruik ik achtergronden die zacht
van tint zijn of een fotografische
onscherpte vertonen zodat het hoofdge-
beuren op de voorgrond treedt, soms met
zinderende kleuren. Verder vind ik het
uitermate belangrijk om de schilderijen
een juiste ambiance mee te geven door

de manier waarop ik de figuren belicht.

Door objecten van verschillende tijden
naast, of achter elkaar te plaatsen tracht
ik een surrealistische wereld te scheppen,
vaak in combinatie met fauna en flora.
Dat is het gevolg van mijn ontegen-
sprekelijke liefde voor de natuur. Deze
cocktail tracht ik over te brengen naar

de toeschouwer zodat ook hij zich kan
laten meeslepen in de voorstelling.
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LLieven d’ Haes

Beelden in brons
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Beelden in brons
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Rieke vd Stoep

Beelden in brons

“Kunstenaar word je niet, dat ben je bij je geboorte.”

Het kunstenaarschap is voor beeldend kunstenaar Rieke van der Stoep
een manier van leven en beleven. “Kunstenaar word je niet, dat ben je bij
je geboorte.” Het kunstenaarschap is voor beeldend kunstenaar

Rieke van der Stoep een manier van leven en beleven.

Het beeldhouwen is voor haar een sublieme uitingsvorm van wat

zij innerlijk ervaart.

En hoewel zij pas op latere leeftijd echt koos voor de kunstenaar in haar,
heeft zij zich van kinds af aan altijd kunstzinnig beziggehouden op
allerlei vlakken. Zoals met textiel, zowel het ontwerpen ervan als het maken,
toneelspelen, schilderen, tekenen, ontwerpen van decors, maar ook
grafische ontwerpen.

Rieke heeft een aantal jaren een eigen grafisch ontwerpbureau gehad.
Het doel van kunst

Rieke: “Kunst is een communicatievorm waarin het onbewuste naar bewustzijn
kan worden getransformeerd. Ons innerlijk is onze echte werkelijkheid.

Rieke toont met haar werk hoe de innerlijke mens zich verhoudt tot zichzelf,
de ander en de wereld om ons heen. Haar figuren zijn in beweging of doen
zorgvuldig aftastend, reikend, zoekend, balancerend en filosoferend :
over het leven, een volgende stap.

Beeldtaal, de cirkel en de geometrie
De cirkel, die steeds terugkeert in haar werk, is het symbool
voor onze gedachten en gevoelens. Daarbij geven haar
eigen beeldtaaltekens onze geconditioneerde manier
van denken en voelen aan. Ook maakt Rieke gebruik
van geometrische vormen. Deze zijn vaak prachtig
om te zien en sluiten mooi aan bij de zeggings-
kracht van haar werk.

Rieke gebruikt deze vormen, omdat ze prachtig zijn
op zich, maar ook omdat de energie ervan heel mooi
aansluit op wat zij wil vertellen met haar beelden. Het beeldhouwen
is voor haar een sublieme uitingsvorm van wat zij innerlijk ervaart.

En hoewel zij pas op latere leeftijd echt koos voor de kunstenaar in haar,
heeft zij zich van kinds af aan altijd kunstzinnig beziggehouden op allerlei
vlakken. Zoals met textiel, zowel het ontwerpen ervan als het maken,
toneelspelen, schilderen, tekenen, ontwerpen van decors, maar ook
grafische ontwerpen. Rieke heeft een aantal jaren een eigen grafisch
ontwerpbureau gehad.









Sculptures

Rieke vd Stoep
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Anke Birnie

Sculptures
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Anke Birnie

Sculptures




Evert den Hartog

Sculptures
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Landgoed Maple Farm - Roosendaalsebaan 4

4744 SM Bosschenhoofd - (Roosendaal)

0031 (0)165 340333 -0031 (0)610503198
nvdbs@freeler.nl - www.nvdbs.nl Bossc hf"'f'“-‘*‘['%

Openingstijden:
zaterdag en zondag 13.00 - 17.00 uur



